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Onze hoop. 

1. Inleiding. 

– Heb jij in je leven wel eens perioden dat je ‘moe en mat’ bent? 

– Dat je het niet ziet zitten? Hoe moet het verder? 

– Gefrustreerd over je situatie. 

Context: Het volk van Israël zit in de put. Het is in ballingschap/gevangenschap weggevoerd naar Babel (in het huidige 
Irak) en ziet het niet meer zitten. 

Ze voelen zich verlaten door God. Ze denken, God ziet niet in welke problemen we zitten. Hij heeft geen oog voor onze 
situatie. 

Jesaja, de profeet, spreekt een woord van bemoediging, namens God. 

“Jakob, waarom zeg je-Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog 
voor mijn recht’? 

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij 
wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de mach-
teloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, 
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt 
niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” Jesaja 40: 27 - 31 NBV. 

2. Hoop/vertrouwen/verwachten. 

“maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt 
niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” 
 Jesaja 40: 31 NBV. 

In verschillende vertalingen wordt het woord “Hoop” anders vertaald. 

– Vertrouwen (NBG) – Wachten (Engelse vertalingen) 

– Verwachten (Herziene Statenvertaling) 

Hoop: wens of verwachting dat iets dat je graag wil zal gebeuren. Uitzien naar. 

2.1 Hoop/vertrouwen: gebaseerd op Gods karakter. 

Vb. Er zijn mensen die dingen beloven en je neemt het met een korreltje zout. Anderen beloven dingen en je weet 
dan dat het gedaan zal worden. 

“Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij 
wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.” Jesaja 40: 28 NBV. 

Hoop/vertrouwen is gebaseerd op Zijn karakter, Zijn persoonlijkheid, zonder het te zien, zonder het te begrijpen. Leer 
en ontdek Gods karakter, Zijn wezen.  

– De Heer is een eeuwige God. 

– Schepper van de hemel en aarde. 

– Is Hij dan niet in staat voor ons te zorgen? 

– Hij is onvermoeibaar, geraakt niet uitgeput. 

– Zijn wijsheid is niet te doorgronden. 

“Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is 
geen spoor van kwaad.” 
 Deuteronomium 32: 4 NBV. 

David kent Gods karakter, hij had zo'n vertrouwen in God toen hij bedreigd werd door Saul, de Filistijnen en al zijn vij-
anden. Hij beschrijft het zo prachtig. 

“Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen 
de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ ” Psalm 91: 1 - 2. 

 Ken jij Gods karakter, zijn liefde en zijn bewogenheid? 

– Durf je je leven aan God toe te vertrouwen: je huwelijk, je gezin, je carrière, je studie, je bediening, …? 
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2.2 Groeien in vertrouwen. 

“Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaar-
heid.” Colossenzen 2: 7 NBV. 

Vb. Speciaal soort bomen langs de kust van Californië die ze onderzocht hebben. Een boomsoort dat begint de 
groeien op ondiepe grond. Het merkwaardige van deze bomen was dat ze niet omver waaiden. Soms bogen de 
bomen zich en groeiden in een gebogen positie. Elektronische sensoren geplaatst op de boom. Ze ontdekten 
dat de wortels dieper gingen groeien tijdens de storm. De boom groeide tijdens de storm. De wortels zetten 
zich vast in de rotsbodem en dat is de reden dat ze niet omver gewaaid werden tijdens de storm. 

 Preek Marco: Hou vol – Ik laat je niet los. 

– (1) Beproeving – (2) volharding – (3) volwassenheid, oprecht, niets tekort schieten (Jacobus 1: 2 – 3). 

– Volhouden! Maar niet volhouden in je eentje. 

– met God, niet wegrennen van God 

– met jezelf, niet wegrennen van jezelf, de pijn wegstoppen, negeren, doen alsof er niets aan de hand is, ge-
woon doorgaan 

– en met anderen, jezelf niet afsluiten van anderen. 

 God is aan het werk in onze ziel. 

“En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding 
leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.” Romeinen 5: 3 – 4 NBV. 

– God is niet de bron van de beproeving/storm/lijden, … (Jacobus 1: 13 – 16) 

– God is wel ontzettend creatief, om de ellende in ons leven om te vormen tot iets goeds. 

– De vrucht is bitter/zoet. 

“En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het 
goede. (NBG: alle dingen doet medewerken ten goede)”  Romeinen 8: 28 NBV. 

2.3 “Van horen zeggen” of van “nu weet ik het”. 

– Wachten/hopen/verwachten/vertrouwen op God is iets dat je zelf moet leren. 

– Je kunt niet leunen op de kennis en ervaringen van anderen. 

Vb. Heb jij wel eens de behoefte gehad dat je er met iemand over wilde praten? En als jij bent zoals ik, dan ga je 
niet praten met iemand die nog nooit een probleem heeft gehad. Je wilt met iemand praten die door de pro-
blemen heen is gegaan en de hand van God gezien heeft. 

 Hoe had David dit geleerd? 

Uit ervaring. Eerst als herder, dan als vluchteling en dan als koning. 

– Hij heeft door verschillende omstandigheden de goedheid van God gezien. 

– Hij heeft Zijn trouw ervaren. 

David kon zeggen: “De Here is mijn Herder, Mij ontbreekt niets. Zelfs al ga ik door een diepe dal van duisternis, ik 
vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” 

 Vertrouwen/hopen: 

“Ik begrijp het niet; ik kan het niet verklaren. Maar één ding weet ik. Ik weet wie U bent. Ik ken Uw karakter. Zelfs al 
begrijp ik U niet, ik vertrouw U toch!” 

“Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.” Job 42: 5. 

3. Jezus één van ons. 

Vader, Zoon en Heilige Geest staan niet ver van ons af. Ze kijken niet van een afstand, maar Jezus werd één van ons. 
Jezus lijdt vóór ons en met ons. 

God staat niet als een passieve waarnemer, die zelf ver van ons lijden staat. Hij is niet immuun voor het lijden. 

– Jezus komt in onze ellende, komt in onze duisternis. 

– Wij staan niet alléén in onze pijn. Wanneer wij lijden, lijdt Hij met ons mee. 

– Jezus, begrijpt jou en mij, Hij is mens – van vlees en bloed - geworden. 

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles 
op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.”  Hebreeën 4: 15 NBV. 
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– Jezus heeft al onze tekortkomingen, ziekte, zwakheden, lijden gedragen aan het kruis en heeft de dood overwon-
nen! 

“Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw 
hoop op goddelijke luister.”  Colossenzen 1: 27 NBV. 

“…Door Hem ontvangen jullie alle goede dingen die God jullie wil geven.” BasicBijbel. 

4. Kracht ontvangen door de Heilige Geest. 

Zelf ben ik verwonderd over Gods toewijding aan ons. 

– De Vader die ons zo lief had dat Hij zijn Zoon heeft gestuurd. 

– Jezus die mens werd voor jou en mij. 

– Jezus belooft ons de Heilige Geest! 

“Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waar-
heid.” Johannes 14: 15 – 16a NBV. 

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen …”Handelingen 1: 8 NBV. 

 Vader, Zoon en Heilige Geest die voor ons bidden. 

Heilige Geest bidt/pleit voor ons. 

“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar 
de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.” Romeinen 8: 26 NBV. 

5. Besluit. 

“maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt 
niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” 
 Jesaja 40: 31 NBV. 

– Hoop/vertrouwen gebaseerd op het karakter van God. 

– Vertrouwen/hoop mag groeien, niet “van horen zeggen” maar door ervaring. 

– Jezus één van ons. Hij begrijpt ons. 

– Kracht ontvangen door de Heilige Geest. 

Het gebed van Paulus voor jou en mij: 

“Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is 
die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die 
geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen 
een plaats gaf aan zijn rechterhand,”  Efeziërs 1: 18 – 20. 

 Lied: Help is on the way 


